
Wij zijn de tijd 
 

De mensen zeggen: 
de tijden zijn slecht, de tijden zijn zwaar. 

 
Laten we goed leven 

en de tijden zullen goed zijn. 
Want de tijd, dat zijn wij, 

en zoals we zijn, zo zullen de tijden zijn. 
 

Waarom zijn we bedroefd 
en maken we ons beklag bij God? 

Men zegt: omdat de wereld slecht is… 
Maar wat is een slechte wereld? 

 
Toch niet de hemel, 

of de aarde, of het water? 
Toch niet de vissen, 

of de vogels of de bomen? 
Die zijn alle goed. 

 
Maar slechte mensen 

maken de wereld slecht. 
En goede mensen 

maken de wereld goed.” 
 

Uit de tachtigste preek van Augustinus. 
 

 
 

 


